
Middeleeuw
en

Laura en Yoren



Kinderen dronken toen al bier



Dit is de woonkamer met kachel ze koken op het vuur



dit is een kruisboog dit gebruiken ze in de 
middeleeuwen



iedere gemeente had een schild deze had bv. 
een zilveren draak met gouden vleugels



er waren toen al dokters die planten plukten en zo kregen 
ze medicijnen



dit is de guillotine ze gebruiken dit voor de doodstraf



hier slapen middeleeuwse mensen op 
vakantie dit is een vakantiewoning



ze aten toen: vlees,pap,bier



dit is de Gravensteen in gent dat is een burcht en geen 
kasteel.



dit is een wc ze hadden toen geen toiletpapier en deksel 



ik hoop dat jullie er iets uit hebben geleerd groeten yoren en laura


