
de middeleeuwen 

dit gaat over de middeleeuwen en ik 
hoop dat je ons werkje  mooi vindt  
groetjes Rhune en Amélie



dit is het eten van de middeleeuwen (taarten)



KINDEREN DRINKEN BIER IN DE MIDDELEEUWEN 



EN ZELFS IN DE MIDDELEEUWEN WAS ER KERMIS



dat bestaat al van in de middeleeuwen



mooie kerken toch zelfs toen bestond dat al 


